Henk

- 23 maart 2023 -

Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen

Ons onbetwistbaar eigendom

2ijn de herinneringen



Het is tijd, ik moet nu gaan,

ik zal geen afscheid nemen.
Kijk naar me uit in de regenbogen,
hoog in de lucht,
als de zon weer opkomit
en de hele wereld nieuw is.
Kijk dan naar me uit en hou van me

zoals ik van _jou gehouden heb.

Tot ons groot verdriet is overleden mijn lieve man,

onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Hendricus Bartholomeus Koopmans

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau -
* Amsterdam, 6 januari 1942 + Zwanenburg, 23 maart 2023
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Op vrijdag 31 maart om 12.30 uur kunt u persoonlijk afscheid nemen
in Afscheidshuis Sterrenheuvel, Vergierdeweg 458 te Haarlem.
Aansluitend zal de uitvaartdienst plaatsvinden en na afloop komen we samen in de lounge
om op Henk te toasten. Om 15.00 uur zullen wij hem in besloten kring begeleiden

naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf te Zwanenburg.
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